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Burger is Kwaad   BisK
Wat is de Burger Is Kwaad beweging ??

BisK is onafhankelijk en behoort tot géén enkele politieke partij, club, vereniging of zoiets.
BisK is een beweging of collectief dat de ontevredenheid en bezorgdheid van burgers over
de politiek duidelijk wil maken.
BisK brengt dat onder de aandacht door Vlugschriften en mails naar bestuurders.
BisK plaatst of mailt vlugschriften van iedere ontevreden of bezorgde burger.

De alom door politici geroemde democratie is  géén echte democratie.

Doordat de zogenaamd democratisch gekozen politici misbruik maken van het aan hen 
verleend mandaat halen ze; beïnvloed door eigen- en partijbelang, met dubieus, 
kartelachtig handjeklap de meerderheid naar zich toe.
Door het in achterkamertjes dubieuze handjeklap ontstaan er kartelachtige meerderheden 
die niet zo door de stemmende burger zo zijn gewild of bedoeld.
Politici zeggen dan, dat de burgers daarvoor hebben gekozen terwijl dat een pertinente 
leugen is. Politici interpreteren onder invloed van partij- en eigen belangen de uitslag van 
de verkiezingen als een vrijbrief om geheel naar hun eigen inzichten en belangen de 
meerderheid naar zich toe te trekken.
De gevolgen daarvan zijn duidelijk: Een regering die; gedwongen door het eerder 
genoemd  handjeklap en zich aan eerder onder dwang gemaakte afspraken moet houden,
niet levert.
En wie is daarvan de dupe ?  Juist ! De stemgerechtigde burgers die zoals altijd wederom 
zijn belazerd door politici met voorgelogen verkiezingsbeloftes.
Maar de verkozen politici zitten inmiddels comfortabel en zelfvoldaan hun tijd op het 
pluche uit tot de volgende verkiezingen, liefst over vier jaar en dan begint hetzelfde  
spelletje weer opnieuw.
Ondertussen kiezen ze uit de hun toegeëigende meerderheid een incapabel kabinet  dat 
net doet of het de wijsheid in pacht heeft, daarbij; voor het gezicht, een beetje 
tegengewerkt door hun minder begunstigde kartelgenoten in de tweede kamer.  Wat een 
poppenkast !!
Hoezo ?! Democratie ? 
Maar het ergste is dat deze politici geen echte volksvertegenwoordigers zijn maar een stel 
omhoog gevallen elitaire HOZEV’s (Hoger Opgeleide Zonder Enig Verstand) die 
willekeurig gekozen uit het partijledenbestand op het stembiljet worden geplaatst.
De enige verdienste die zij hebben is een goede babbel (hoewel) en een goed 
partijgebonden netwerk. Niemand; op een enkele uitzondering na, wordt daarbij verkozen 
op eerdere ervaringen in bestuur, volksvertegenwoordiging of op dossierkennis.
Hoezo ?! Democratie ?
Mocht een politcus eventueel uitvallen of de pijp aan maarten geven wordt de 
eerstvolgend op de stemlijst opgeroepen om het over te nemen. Vaak zonder aanzien des 
persoon.

Een bezorgd burger,

Ook een bezorgd burger ??  Stuur uw bezorgdheid van maximaal 1 A4tje naar:
BisK@paulma.nl


